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Begeleiders Femke, Roelof en Wietske de B  



Vrijdag 26 juli 

Om 16 uur in Ubbergen waren we allemaal al bij elkaar in de Refter. Het was een gezellige 

kennismaking. De koffie en thee stond al klaar. Sommigen waren hier voor het eerst, anderen waren 

hier al vaker geweest. In elk geval voelt het meteen al heel gezellig hier. Op ons gemak hebben we de 

ruimtes verkend en de bedden uitgezocht. Er is heel veel ruimte dus keus genoeg. 

  

Daarna gingen Roelof, Femke, Lucia en Eppo boodschappen doen. Eerst hadden we met elkaar een 

boodschappenlijstje gemaakt. Intussen ging Wietske het eten warm maken wat ze thuis al had 

voorbereid. Wouter ging intussen tafel dekken en ook nog in de keuken helpen bosui snijden. Het 

menu van vandaag was: pindasoep met stokbrood, huzarensalade, komkommer, taugé en bosui. Bij 

het toetje konden we kiezen uit blanke vla of frambozenvla, of allebei. 

  

  



  

Na het eten gingen Femke, Roelof, Jan Menne en Eppo de afwas doen. Toen was het wachten op de 

openingsceremonie van de olympische spelen. Femke ging koffie en thee zetten. Helaas zonder 

koekje want die hadden we niet op het boodschappenlijstje gezet. Intussen liet Jan Menne op zijn 

mobiel iets van Bassie en Adriaan zien aan Lucia en Wouter.  

We hadden ook al even gepraat over wat voor musical we wilden maken. Jan Menne kwam met het 

idee van een sprookje over een prins en een prinses. En dat het over de liefde moest gaan. Dat idee 

viel wel in goede aarde.  

      

Er hangen al een heleboel verkleedkleren klaar waar we uit kunnen kiezen voor onze musical. Maar 

voor vandaag was het genoeg en Lucia ging alvast naar bed. Hieronder de ingang vanaf de straat. 

  



Zaterdag 27 juli   Ellie zei vanmiddag: ‘Ik vergeet deze vakantie nooit weer.’ 

        

Vanmorgen hebben Wietske, Femke, Eppo en Ellie gewandeld in de tuin bij de Refter en het was 

prachtig. We hebben met de groep over liedjes voor de musical gepraat. Na de lunch gingen we 

winkelen in Groesbeek. Daar hebben we kaarten en andere dingen gekocht. 

 

         

Toen reden we naar Malden naar de Action daar hebben we leuke spulletjes gekocht. Paul heeft een 

mooie blauwe pet gekocht, Eppo heeft pennen met vier kleuren gekocht, Lucia heeft diamond 

painting gekocht en Ellie heeft ook diamond painting gekocht. 



       

 

Daarna gingen we naar Groesbeek een terrasje pakken en dat was heel gezellig. We hebben allemaal 

een drankje gehad en een gebakje! 

 

In Beek gingen we boodschappen doen bij de supermarkt. En er was een man die gratis 

boodschappentassen uitdeelde van de wandelclub houtzagers waar hij lid van was.  

  



En toen weer terug naar de Refter waar Wietske en Femke macaroni gingen koken. En om 18 uur 

gingen we eten de macaroni was heerlijk. Na het eten gingen we chillen en Wietske en Ellie gingen 

het verslag schrijven. En een bakje koffie of thee drinken. Ondertussen werd door Roelof de playlist 

voor onze musical samengesteld.  

   

En plotseling begonnen Wouter en Jan Menne een show te geven met zang en gitaarspel. Daarna was 

het hek van de dam en gingen we allemaal verkleedkleren passen en uitproberen. 

             

Zo krijgen we al een beetje een idee welke kleren we in onze musical aan kunnen trekken. 

             

Onze woonkamer werd ineens een fotostudio. Toen we bezweet en moe klaar waren met deze 

verkleedpartij was het tijd voor een drankje en chips. En ondertussen konden we kijken naar de film 

van de musical die vorig jaar was gemaakt.  



Zondag 28 juli 

Na het ontbijt met een gekookt eitje wordt er afgewassen door Femke en Ellie. Jan Menne neemt een 

vlog op met de pas gekregen zonneklep van Tendens op. Misschien komt dit wel op YouTube! 

Met de hele groep gaan we het verhaal van onze musical in elkaar zetten. Er zijn al wat ideeën en 

daar gaan we nu een compleet verhaal van maken. Wat is dit leuk! De rolverdeling wordt duidelijk en 

we weten ook welke liedjes er in onze musical gezongen gaan worden. 

   

       

Wietske gaat het verhaal nu typen en ondertussen gaat iedereen om de beurt zijn / haar lied 

oefenen. Het wordt nu al een prachtige show, om kippenvel van te krijgen. Na al die oefeningen 

zoeken we nog een mooi dansnummer om het feest te kunnen vieren. En als we dat gevonden 

hebben dansen we naar de lunch. 

 

 

We gingen naar de expositie 

van Jan Rensen en voor 

sommige mensen was het 

inspirerend.  

We gingen ook met de 

kunstenaar op de foto, dat is 

die man met de pet op. 



Hier het verhaal voor onze musical zoals we dat kunnen gaan oefenen. 

Er was eens een prins die wilde trouwen 

Rolverdeling met de juiste volgorde van de liedjes: 

Acteur rol lied 

Paul Belgische vriend van de prins kinderen voor kinderen: Giga groen 

Jan Menne prins Jan Menne Elegast John Denver: Leaving on a jetplane 

Wouter gezant van de prins Ties (Daan Schuurmans): Denk aan mij 

Eppo Spaanse prinsenprinses Madonna: La Isla bonita 

Wietske  Schotse prinses The Corries: Flower of Scotland 

Lucia Duitse prinses Andrea Berk, Ja ich will 

Femke  Ierse prinses Kelly family: An Angel 

Ellie IJslandse prinses uit Frozen: Laat het los 

Roelof Griekse man Hans Boskamp: Stroei foei 

1. Er was eens een prins die een prinses zocht. Hij wilde zo graag trouwen maar hij had de liefde 

van zijn leven nog niet gevonden. Op zijn witte paard had hij rondgereden maar niemand 

gevonden. Nu stond zijn paard weer op stal. 

2. Zijn beste vriend, de Belgische prins Paul, zegt dat hij in andere landen moet gaan zoeken. En 

dat hij vind dat de prinses wel moet kunnen zingen en dansen als ze met prins Elegast wil 

trouwen. 

3. De vriend zingt zijn lied 

4. Prins Elegast geeft zijn beste gezant Wouter de opdracht om in andere landen een zingende 

prinses te vinden. En dat de gezant met het vliegtuig mag reizen. 

5. De prins zingt zijn lied  

6. De gezant vertelt de prins dat hij in verschillende landen zal gaan zoeken. 

7. De gezant zingt zijn lied. 

8. De gezant stapt in het vliegtuig en komt in Spanje bij de Spaanse prinsenprinses en vraagt: Als 

jij wilt trouwen met prins Elegast dan moet je wel kunnen zingen en dansen 

9. Dat wil hij wel en hij zingt zijn lied 

10. Samen gaan ze in het vliegtuig naar Schotland en vinden Wietske de Schotse prinses 

11. Die wil ook wel en zingt haar lied 

12. Met elkaar door naar Duisland waar ze prinses Lucia vinden die ook haar lied gaat zingen 

13. Dan naar Ierland en daar komen ze prinses Femke tegen die haar lied zingt 

14. Op IJsland komen ze prinses Ellie tegen die haar lied zingt 

15. Met alle gevonden prinsessen gaat de gezant naar het kasteel van prins Elegast 

16. Samen met de vriend van de prins organiseren ze een bal. De lambada wordt gespeeld. 

17. De prins mag met alle prinsessen dansen en daarna kiezen met wie hij wil trouwen 

18. Na al die dansen komt ineens nog een Griekse man naar voren die ook met de prins wil 

dansen.  

19. Maar dat wil de prins niet want hij zoekt een zingende prinses en geen zingende man 

20. De Griek zingt zijn lied 

21. De gezant vraagt aan de prins: met wie wil je trouwen? 

22. De prins kiest een prinses uit. 

23. De gezant doet de huwelijksvoltrekking. De prins en prinses zoenen! 

24. Dan wordt het feest en iedereen danst mee op de lambada. We dansen door elkaar heen tot 

diep in de nacht.  



Daarna gingen we met het busje naar de ambachtsmarkt bij de Heiligeland stichting 

  

Je kon daar ook allerlei Romeinse dingen doen. 

Romeinse cijfers ontdekken, mozaïeken maken, 

gewichten wegen welke is het zwaarst. 

Er waren ook vrouwen die heel mooie dingen 

maakten met oude handwerktechnieken. 

 

        
En we hebben een lange boswandeling over het terrein gemaakt en het was interessant.  



Toen zijn we naar Beek gereden om nog boodschappen te doen en de ansichtkaarten zijn op de bus 

gegaan daarna zijn we naar de pannenkoekenboot in Nijmegen gegaan en hebben we lekkere 

pannenkoeken gegeten en hebben sommige mensen een ijsje gegeten. 

 

 

Het was gezellig op de pannenkoeken boot. 

En daarna naar de Refter gegaan en nu zitten we te chillen en koffie en thee te drinken. We zijn een 

beetje moe van de bezigheden deze dag. Alleen Wouter denkt dat we niet veel gedaan hebben. 



Maandag 29 juli 

Na het ontbijt zijn we film opnames gaan maken buiten in de tuin bij het kasteel de Elegast.  

Het sprookje heet: ‘Er was eens een prins die wilde trouwen’ 

  

Hier is prins Jan Menne Elegast bij zijn kasteel Elegast, hij heeft net zijn paard op stal gezet. 

   

Prins Elegast is op zoek naar een vrouw maar heeft haar niet gevonden en vraagt nu raad aan zijn 

vriend de Belgische prins Paul: ‘Wat moet ik doen? Prins Paul zegt dat hij in Europa moet zoeken naar 

een prinses die kan zingen en dansen. Dat vindt de prins een goed idee en hij roept een gezant. 

   

Gezant Wouter mag met het vliegtuig prinsessen gaan zoeken in verschillende landen. Hij komt als 

eerste in Spanje bij prinsprinses Eppo. Hij vraagt aan de prinsprinses of hij wil trouwen met prins 

Elegast. Dat wil Eppo wel. De gezant zegt dat hij wel moet kunnen zingen en dansen. Dat laat 

prinsprinses meteen zien en horen. Dan mag hij mee in het vliegtuig. 



  

In Schotland woont prinses Wietske. Ook zij zegt ja op de vraag of ze met de prins wil trouwen. En ze 

laat ook zien en horen dat ze kan zingen en dansen net als prinses Ellie die in IJsland woont. 

  

In Duitsland ontmoet Wouter prinses Lucia en in Ierland prinses Femke. Allebei willen ze wel een 

poging doen om met prins Elegast te trouwen. Dus laten ze horen dat ze kunnen zingen. 

 

      

5 Europese prinsessen stappen met de gezant in het vliegtuig terug naar Nederland. 

 



De gezant vliegt met de huwelijkskandidaten naar prins Elegast. Wie van de prinsessen wordt de 

gelukkige? Dat wordt duidelijk in het vervolg! Tot hier was de toneelrepetitie.  

Toen gingen we lunchen en na de lunch ging Roelof, Femke, Paul en Ellie boodschappen doen in Beek. 

Er was al een paar keer gezegd dat we wel bami wilden eten dus daar hebben we dingen voor 

gekocht. Roelof dacht dat het macaroni was. 

Voordat we verder gingen met de muziek gingen we koffie en thee drinken met een lekkere 

stroopwafel erbij. 

‘s Middags gingen we met de musical liedjes oefenen binnen bij de Elegast. We hebben er ook 

geluidsopnames van gemaakt. Het leek hier net een studio. Het was spannend en ook heel gezellig en 

intensief. We zijn er moe van geworden.  

Omdat er nieuwe hoeden en veren boa’s waren gebracht gingen we met alle prinsessen daar nog een 

foto van maken. Voortaan krijgen de prinsessen een hoed met een veren boa op hun hoofd. 

 

’s Avonds na het bami eten gingen we chillen en naar olympisch sport kijken en verslag schrijven. 

Eppo ging nog lekker douchen en zette daarna lekkere koffie. 

Lucia en Jan Menne kijken fanatiek naar de sportwedstrijden op tv. Wouter bekijkt alles en gaat met 

hen in gesprek. Eppo bekijkt ook alles heel alert en helpt ons wanneer dat kan, heel spontaan. Maar 

Eppo gaat wel als eerste naar bed. Hij belt ook elke avond met zijn moeder om te laten weten dat hij 

het naar z’n zin heeft op deze vakantie.  

  



Dinsdag 30 juli 

Vanmorgen zijn we iets vroeger opgestaan dan gisteren want het wordt een warme dag en we willen 

zo vroeg mogelijk buiten onze musical gaan oefenen en weer opnemen. Dan hebben we vanmiddag 

vrij om even op pad te gaan. Het oefenen gaat hartstikke goed want we hebben een groep fijne 

toneelspelers die ook graag zingen. Dit was de generale repetitie want morgen in de studio doen we 

het voor het echt. De kroon van prins Elegast is gemaakt van 3 Tendens zonnekleppen! 

    

Prins Elegast zoekt dus een vrouw. Vraagt aan zijn Belgische vriend Paul om raad. Die zegt dat hij in 

andere landen moet gaan zoeken naar een prinses die kan zingen en dansen.  

  

Dat doet de prins niet zelf maar hij stuurt zijn gezant Wouter op pad om in verschillende landen van 

Europa huwelijkskandidaten te vinden. 

  

Als eerste komt hij aan bij de Spaanse prinsprinses Eppo die ook wel graag wil trouwen met prins 

Elegast. Hij zingt ook een mooi Spaans lied en danst er bij. 



 

Hier zie je hoe ze elkaar begroeten. 

   

Daarna vind hij prinses Wietske in Schotland en vervolgens prinses Lucia in Duitsland. 

                  

Alle prinsessen gaan zingen voor de gezant en als dat goed gaat mogen ze mee in het vliegtuig. 



 

 

Ook de Ierse prinses Femke maakt kans op een huwelijk met prins Elegast. 

Ze zingt de sterren van de hemel.   



Net als prinses Ellie uit IJsland die daar ook nog steeds geen man gevonden heeft en dus ook wel een 

kans wil maken bij die Nederlandse prins. 

 

Wouter speelt een uitstekende rol als gezant van de prins. En dat is heel fijn want hij speelt in de 

meeste scènes en is tot grote steun voor de andere spelers. De tuin rondom het kasteel is groot 

genoeg zodat we er een plekje vinden voor alle scènes die in verschillende landen spelen. Zo ben je 

Spanje en 10 meter verder in Schotland. Draai je een kwartslag dan ben je in Duitsland en vlak 

daarnaast is al Ierland. Nog een paar meter verder zit je zomaar in IJsland.

 



                             

Bij alle prinsessen observeert Wouter of ze goed kunnen zingen en dansen. 

 

De prinsessen hebben aan de gezant al laten horen dat ze kunnen zingen. Nu mogen ze dansen voor 

de prins die daarna gaat kiezen met welke prinses hij gaat trouwen. 

 



 

De prinsessen dansen om de prins heen en proberen allemaal indruk op hem te maken zodat hij haar 

zal uitkiezen om mee te trouwen.  

 

Net op het moment dat de prins zijn keus wil maken komt er uit het niets de 

Griekse man Roelof tevoorschijn die op één knie prins Elegast ten huwelijk 

vraagt. En Elegast zegt meteen ja! Maar dat was niet de bedoeling, dus meteen 

daarna zegt hij: Ja, ik wil trouwen met prinses Lucia. De Griek is ernstig 

teleurgesteld en zingt dan een weemoedig lied.  

  



  

Prinses Lucia trekt snel een gouden trouwjurk aan. Prins Jan Menne Elegast en prinses Lucia geven 

elkaar de rechterhand en worden door de gezant getrouwd. Gezant Wouter vraagt aan de prins of hij 

met Lucia wil trouwen en wat het antwoord op die vraag is. En aan Lucia vraagt hij of ze met prins 

Elegast wil trouwen en wat haar antwoord op die vraag is. Ze zeggen allebei ja en dan zegt de gezant 

dat ze nu man en vrouw zijn en dat er gezoend mag worden. Hoe romantisch is dit verhaal! 

 

De Belgische vriend van de prins kondigt nu aan dat er feest gevierd mag worden. Iedereen doet mee, 

ook de afgewezen Griekse man. Er wordt gedanst op de lambada en het feest duurt tot diep in de 

nacht.  



 

 

 

We waren voor deze opnames al op tijd naar buiten gegaan omdat het een warme dag zou worden. 

Nu zijn we aan het laatste deel van ons verhaal bezig: het bal, het feest van de trouwerij. 



 

We dansen in de tuin de lambada. Het is werkelijk een heel gezellig feest. Zelfs de teleurgestelde 

Griek is weer blij geworden en danst vrolijk mee. Als het feest is afgelopen gaan we terug naar het 

kasteel. 

Het is een heel warme dag dus we doen verder rustig aan. Eerst even wat drinken na het oefenen en 

daarna lunchen.  

En we zijn met het busje een eindje gaan toeren en toen kwamen we in Gennep daar waar nog nooit 

een toerist was geweest. Wij gingen ook meteen weer weg want het was te warm en er was niks te 

doen. Wietske heeft toen portret foto’s gemaakt voor de voorkant van het verslag. 

  

Toen zijn we verder gereden naar Cuijk om met de veerpont de rivier over te steken dat was leuk. 



        

In Plasmolen gingen we op een terras zitten. Hier gingen we de bruiloft van vanmorgen nog vieren 

met een drankje en heel veel ijs met aardbeien met slagroom. Alleen Eppo en Roelof hadden 

appeltaart gekozen. 

            

Om vier uur ‘s middags gingen we weer terug naar Ubbergen. 

 

En gingen we Chillen en wat drinken. Later gingen Femke, Roelof, Paul en Eppo boodschappen doen 

en friet met snacks halen. Toen ze terug waren gingen we lekker friet eten met een lekker toetje dat 

Eppo uitgekozen had. Na het lekkere eten  gingen we chillen. 

Morgen gaan we naar de studio om ons verhaal te filmen. Hopelijk kan iedereen lekker slapen 

vannacht want het is wel een beetje spannend die opnames. Maar we hebben er vertrouwen in dat 

het allemaal goed komt. 

 



Woensdag 31 juli 

‘s Morgens vroeg opgestaan en toen naar Arnhem naar studio Filmwerk gereden Waar we de musical 

gingen opnemen.  

            

Er was een groene ruimte waar alles opgenomen is en er was een ruimte waar we konden wachten 

voor we aan de beurt waren. En het was spannend maar ook heel leuk om mee te maken. 

 

 

De lampen hingen nog wat in de weg dus die moesten een beetje verplaatst worden voordat we 

konden beginnen. 

 



         

Let eens op deze lege groene ruimte en ga straks de film bekijken. Dan is elke scène voorzien van 

prachtige achtergrondbeelden.  

             

 

Elke scène werd twee keer opgenomen een keer ver af en een keer van dichtbij en een liedje zingen. 

Ellie zegt: ‘Ik heb het spannend gevonden maar toen ik eenmaal bezig was ging het goed.’ En dat was 

voor de meesten van ons wel het geval.  De begeleiding in de studio was we heel geduldig en 

vriendelijk. Het was helemaal niet erg als iets fout ging, dan deden we het gewoon weer overnieuw. 

Tussendoor hebben we een klein kwartiertje pauze gehad met koffie en een koekje. In totaal zijn we 

bijna 3 uur bezig geweest. En er zijn nog foto’s gemaakt ter herinnering aan ons bezoek aan de studio 

in Arnhem. 

 

Na de opnames gingen we naar winkelcentrum Kronenburg want Ellie moest nog wat kopen en Paul 

ook. Ze zijn allebei geslaagd met hun aankopen. Bij La Place hebben we geluncht met soep, 

kaasbroodje, smoothie. 



            

Moe maar voldaan gingen we weer naar Ubbergen. Hier even bijkomen van alle vermoeienissen en 

inspanningen. Straks uit eten bij de Thornse molen.  

Het is een gezellig restaurant en we konden lekker op het terras buiten eten. Na de maaltijd hebben 

Lucia, Paul en Ellie nog een toespraak gehouden waarin we bedankt werden voor de gezellige 

vakantie. En Ellie zei dat ze volgend jaar weer mee gaat! 

    

Aan het eind van de dag nog een prachtige zonsondergang, een mooi eind van een schitterende 

week. 

lieve gasten 

Paul, Ellie, Wouter,  

Jan Menne, Lucia en Eppo 

We hebben van jullie genoten. 

Samen hebben we een fijne week 

gehad en een mooie romantische 

musical gemaakt. 

Een hartelijke groet en knuffel van  

Roelof, Femke en Wietske  



Wist je dat…… 

1. Jan Menne niet op z’n telefoon mag tijdens het eten? 

2. Dat Roelof wel op z’n telefoon zat tijdens het eten? 

3. Dat Jan Menne toen zei dat Roelof het ook niet mocht? 

4. En dat Jan Menne daarin gelijk had? 

5. Ellie gezegd heeft dat Wietske heel goed busje kan rijden? 

6. Dat Femke heel erg zorgzaam is? Ze zorgt voor medicijnen, koffie, thee, afwas, steunkousen, 

aandacht geven, enz. enz. 

7. Ze doet ook boodschappen samen met Roelof en wie nog meer mee wil. 

8. Ellie en Wietske samen het verslag schrijven? 

9. Roelof dacht onder het eten dat hij macaroni at maar het was Bami 

10. Het favoriete eten van Roelof is Spinazie 

11. Eppo ook lekkere koffie kan zetten? 

12. De groep heeft genoten van de kookkunsten van Femke en Wietske 

13. Voorbijgangers in de tuin vonden dat we er prachtig uitzagen in onze toneelkostuums 

14. De drie begeleiders uit Leeuwarden elke dag zeggen: Wat binne we moai fut! 

15. Er elke dag wel iets zoekgeraakt is zonder dat we het echt kwijt waren? 

16. We op een groeps wc hebben gezeten bij de ambachtenmarkt? Kijk maar: 

 

Rare jongens die Romeinen: 

ze hadden een soort groeps wc  

zagen we toen we bij de ambachtsmarkt 

waren in museumpark orientalis. 

De romeinen gingen dus met elkaar naar de 

wc om daar gezellig met elkaar over van 

alles en nog wat te praten. Wij hebben het 

even geprobeerd maar hielden de broek 

gewoon aan. 



 

Prinses Ellie bij kasteel Elegast 


